
                                                                                                                                                                         
                                                        
 

 Bài 6 

                                                           CON XIN RĂ ́C MUÔ ́I  

    VÀ GIÃI SÁNG THẾ GIAN 

 

 

Hồi nhỏ, tôi thường thấy bà nội làm tương. Những chum tương xếp hàng dưới nắng hè  chói 
chan, miệng chum không đậy nắp mà chỉ bịt bằng vải mùng — tránh ruồi muỗi, là để ánh 

sáng len vào. Bà bảo: quy trình làm tương phực tạp, không đơn giản. Phải chọn gạo nếp 
ngon, ủ mốc đúng cách, chọn muối hột tinh khiết, phơi mốc ngoài nắng, rồi “ngả tương” — 

tức là phơi tương, phơi những chum tương lâu ngày trong nắng như thế này. 

Về sau, có người văn minh hơn, thay vải mùng bằng tấm kính để hứng trọn ánh sáng mặt 
trời. Tôi hiểu ra: muối và ánh sáng là hai yếu tố không thể thiếu để làm nên thứ nước 

chấm chuẩn vị, đậm đà — thứ mà ca dao Việt Nam vẫn nhắc: 

“Anh đi anh nhớ quê nhà, 

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.” 

Tương ngon đậm vị để nhiều năm vẫn không hư, vì khéo ướp bằng muối và thấm ánh 

sáng. Đời sống Kitô hữu cũng vậy: nếu không có muối của Tin Mừng, không có ánh sáng 

của lòng thương xót, thì sẽ nhạt nhẽo, vô hồn.  

Ngôn sứ Isaia nhắc ta rằng ánh sáng không đến từ lời nói, mà từ hành động bác ái: chia 
cơm cho người đói, mở lòng với người khốn khổ. Thánh Phaolô thì chỉ cho ta thấy ánh sáng 
thật không đến từ khôn ngoan loài người, mà từ thập giá Đức Kitô, nơi tình yêu được hiến 

trọn 

Chúa Giê-su không chỉ gọi ta là muối và ánh sáng. Ngài mời ta rắc muối để giữ vị cho đời. 

Ngài mời ta giãi sáng để soi đường cho người khác.  

Hôm nay, ta không chỉ xin được là muối mặn, mà xin được rắc muối. Không chỉ xin được 

là ánh sáng, mà xin được giãi sáng thế gian. Vậy ta cùng thưa lên: “Con xin rắc muối 
và giãi sáng thế gian” — như chum tương phơi dưới nắng, như đời sống được ướp bằng 
Lời Chúa và thấm ánh sáng của Ngài, như lời Chúa đã dạy. “Các con là muối đất, Các con 
là sự Sáng thế gian”. 

I- RẮC MUỐI VÀ GIÃI SÁNG VÀO ĐỜI 

Thánh Matthêu trrình thuật Tin Mừng:  



Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối 

đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó 
không còn sử dụng vào việc  chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người 
ta chà đạp lên nó. 
“Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, 
không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới 
đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người 

trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên 
hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi 
khen Cha các con trên trời”. (Mt 5, 13-16) 

Có những người tưởng mình sáng, nhưng lại sống trong bóng tối. Có những người tưởng 
mình mù, nhưng lại được Chúa soi sáng. Người mù bẩm sinh không chỉ được chữa lành, mà 

còn trở thành muối mặn và ánh sáng, vì anh đã dám làm chứng cho sự thật, dám đứng lên 
giữa những lời đe doạ, dám nói: “Tôi không biết Ngài là ai, nhưng tôi biết: tôi đã mù, và giờ 

tôi thấy.” 

Ca dao Việt Nam có câu: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.” 

Muối không chỉ để nêm nếm, mà còn để giữ gìn, để chống cho khỏi hư thối cao lương, để băng 

lành, xoa dịu những vết thương nhức-nhối, để ướp mặn cho lòng người đậm nỗi yêu thương. 

Nếu không giữ được vị Tin Mừng, nếu không sống theo lời Chúa và lời cha mẹ, thì đời sẽ 

nhạt, lòng sẽ hư, xã hội sẽ mất phương hướng. 

Và nếu có ai đó đã từng “ươn”, đã từng “nhạt”, thì vẫn có thể được ướp lại bằng muối của 

Lời Chúa, bằng ánh sáng của lòng thương xót.  

* Như Thánh Augustinô đã từng lạc lối, nhưng nhờ lời cầu nguyện của mẹ, ngài đã 

trở thành vị thánh lớn. 

Augustinô thời trai trẻ sống buông thả, không nghe lời mẹ khuyên. Nhưng nhờ sự kiên trì 

cầu nguyện của mẹ, ông đã hoán cải, trở thành vị thánh lớn. 

Đó là hình ảnh “cá đã ươn nhưng được ướp lại bằng muối”. Nhờ tình yêu và lời cầu nguyện 
của mẹ, người con được cứu.  Đó là hình ảnh rất gần với Tin Mừng hôm nay: “Chính anh 

em là muối cho đời.” (Mt 5,13) 

* Như người mù từ thuở mới sinh. Anh chưa từng thấy ánh sáng, chưa từng biết màu 

sắc, chưa từng nhìn mặt mẹ cha. Người ta bảo anh là kẻ bị phạt, là người sống trong bóng 

tối, cả thể lý lẫn tâm hồn. 

Thế rồi, Chúa Giê-su đến. Ngài không chỉ chữa lành đôi mắt anh, mà còn mở mắt lòng anh. 
Anh không chỉ thấy ánh sáng mặt trời, mà còn nhận ra ánh sáng của Đấng Cứu Thế. Trong 

khi những người sáng mắt lại mù lòa trước sự thật, thì người mù lại trở thành chứng nhân 

của ánh sáng. 

Anh bị chất vấn, bị loại trừ, bị đe doạ. Nhưng anh vẫn nói: 

“Tôi không biết Ngài là ai. Tôi chỉ biết: tôi đã mù, và giờ tôi thấy.” 



* Như truyện cổ tích dân gian kể rằng: Ngày xưa, một người lính phục vụ vua suốt 

thời chiến. Khi hòa bình lập lại, ông bị vua ruồng bỏ, sống cô đơn và nghèo khổ. Trong lúc 
tuyệt vọng, ông gặp một mụ phù thủy, bị lợi dụng làm việc nặng nhọc. Cuối cùng, mụ sai 

ông xuống giếng lấy một ngọn đèn phát ra ánh sáng xanh không bao giờ tắt. 

Khi ông lấy được đèn, mụ định chiếm đoạt, nhưng ông giữ lại. Bị mụ thả rơi xuống giếng, 
ông tưởng mình sẽ chết. Trong lúc tuyệt vọng, ông châm điếu thuốc bằng ánh sáng đèn, 

và bất ngờ, một sinh vật kỳ diệu xuất hiện, sẵn sàng giúp ông. Nhờ ánh sáng ấy, ông thoát 
khỏi giếng, khám phá kho báu, và tìm lại công lý cho mình. 

II- RẮC MUỐI VÀ GIÃI SÁNG BẰNG HÀNH ĐỘNG YÊU THƯƠNG 

Rắc muối bằng lòng thương xót. Giãi sáng bằng hành động bác ái. Ánh sáng bắt đầu từ bàn 
tay chia sẻ. Tương lai bừng sáng từ những hy sinh nhỏ bé. Ngôn sứ Isaya loan báo lời Chúa 

rằng:  

[4] Này, các ngươi ăn chay để mà tranh giành cãi vã, 
Để nắm tay đánh đấm ẩu đả bạo tàn. 
Chính những ngày các ngươi ăn chay,  
Các ngươi muốn cho tiếng kêu thấu trời cao thẳm,  
Thì các ngươi lại ăn chay chẳng đúng cách.  
 
[5] Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng 
trong ngày con người phải chịu đựng đớn đau?   
Phải gục đầu như cây sậy cây lau, 
Phải nằm trên vải thô, giẻ lau và tro bụi, 
Phải chăng như thế mà gọi là chay  
trong ngày các ngươi muốn làm hài lòng CHÚA? 
 
[6] Cách ăn chay Ta ưa thích chẳng phải thế này sao: 
Mở xiềng xích bạo tàn,  
Tháo gông cùm trói buộc, 
Trả tự do cho lệ thuộc 
Giành quyền bị tước đoạt 
Xóa tan mọi khuynh loát bất công? 
(Is: 58: 4-6) 
 

Như thế, ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa 

ban ngày”. “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”.  

Đó là lời Chúa được ngôn sứ tường thuật trong Bài Ðọc I:  
 

[7] Chẳng phải là chia cơm cho người đói ăn, 

rước vào nhà những kẻ không nơi trú ngụ, 
thấy ai mình trần thì cho áo che thân, 

không làm ngơ trước người thân cốt nhục? 

[8] Bấy giờ, ánh sáng ngươi sẽ như rạng đông rực chói 
Ngươi sẽ hết lở lói mau hết vết thương 

Đức công chính ngươi sẽ mở đường trước mặt, 

Vinh quang của CHÚA bao bọc sau ngươi. 



[9] Bấy giờ, ngươi kêu lên, CHÚA sẽ nhận lời. 

Ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: “Có Ta đây!” 
Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở xiềng đai, gông cùm, 

Và bỏ mọi cử chỉ đe dọa cùng lời nói nạt hăm hại người, 

 
[10] Nếu ngươi nhường miếng ăn cho người nghèo đói, 

làm thỏa lòng người bị hạ nhục xỉa xói, 

thì ánh sáng ngươi sẽ tỏa rực bóng tối, 
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ sáng chói. 

(Is 58, 7-10) 

=> .:: Cong Giao Viet Nam ::. 

III- RẮC MUỐI VÀ GIÃI SÁNG BẰNG THẬP GIÁ 

Đôi khi, ánh sáng không đến từ nơi rực rỡ huy hoàng, mà từ nơi cứ tưởng là tối tăm. 

Đôi khi, muối không được rắc bằng tay mạnh mẽ, mà bằng trái tim tan vỡ. 

Phaolô không dùng lời lẽ khôn ngoan, không khoe tài hùng biện. Ngài rắc muối bằng chính 

sự yếu đuối, giãi sáng bằng chính thập giá. “Tôi đã đến với anh em trong sự yếu đuối, sợ 

hãi và run rẩy…Tôi không biết điều gì khác ngoài Đức Kitô chịu đóng đinh…” 

Trong  Bài Ðọc II , Thư gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô viết: “Tôi đã công bố cho anh 
em bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh”. 

Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không đến với 

uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan; tôi đến công bố bằng 
chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì 
khác giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Phần 

tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh 
em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ 
của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí 

và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan 

loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. (1 Cr 2, 1-5) 

LỜI NGUYỆN 

Lạy Chúa, 

Con xin rắc muối và giãi sáng thế gian, như người công chính trong Thánh Vịnh hôm nay. 

[4] Giữa tối tăm bỗng rạng ngời chói lọi, 

Một ánh sáng bùng lên chiếu rọi người ngay, 

Đó là người công chính lòng đầy lân mẫn. 

 

[5] Phúc thay người động lòng trắc ẩn cảm thông, 

Sẵn sàng cho kẻ bần cùng vay đỡ, 

Biết lo việc mình theo lẽ công minh. 

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=23889


[6] Họ là chính nhân một dạ kiên trinh bền vững, 

Thiên hạ sẽ muôn đời tưởng nhớ chẳng hề quên. 

 

[7] Dẫu nghe tin chẳng lành, họ vẫn thản nhiên không sợ, 

Hằng an tâm vì tin có Chúa che chở hộ phù. 

 

[8] Sẽ nhìn thẳng mặt địch thù, 

Lòng không nao núng chẳng lo sợ gì. 

 

[8] Hễ ai có túng thiếu chi, 

Họ luôn rộng lượng từ bi đỡ đần. 

Đức công chính họ trường tồn, 

Giương cao uy thế muôn phần hiển vinh. 

 

[9] Ác nhân thấy vậy tức mình, 

Nghiến răng uất hận thân hình ốm tong, 

Những gì chúng vẫn hoài mong, 

Thảy đều tuyệt vọng, mất không còn gì. 

(Tv 111, 4-5. 6-7. 8a và 9) 
 http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=13065 

 

Lạy Chúa yêu thương,  

Từ thuở ban đầu, khi trời còn mờ sương, Ngài gọi con nơi thánh đường, Ngài cho con nếm 
muối. Con nhăn mặt, dụi mắt. Con hé miệng cười tươi. Con đắm đuối nhìn đời: biển đời 

mặn chát. Ngài dạy con: thân mọn hèn muối đất, con hoà mình trong sóng triều cao ngất, 
đem tâm tình vào giòng đời bát ngát mênh mông. 

Chúa ơi, 
Con hiểu được rồi, 

Con là muối ướp cho đời tốt tươi. 
Con hoá thân nhờ Mặt Trời, Gió thổi: 

Không có Ngài, không vượt nổi đại dương. 
Từ lòng đất, con được dạy phải khiêm nhường mãi mãi. 
Trong biển đời, con quên mình, dẹp tự ái ghen tương, 

Con hy sinh để con biết nhịn nhường. 
Con là kết tinh của đời lao công sớm tối. 
Con là kháng sinh cho khỏi hư thối cao lương. 

Con băng lành, xoa dịu những vết thương nhức nhối. 
Con ướp mặn cho lòng người đậm nỗi yêu thương. 
Con là tác nhân cho sức sống tang cường đổi mới. 

Con giữ gìn cho lửa hồng được cháy mãi triền miên. (1) 
 
Tình Ngài là Lửa siêu nhiên, 

Lời ngài giao ước (2), con nguyền kiên trung. 
Con xin giữ muối trong lòng, 
Thời gian, thử thách chớ hòng nhạt phai. 



Con xin giữ muối lâu dài, 

Con đem rắc muối Lời Ngài nơi nơi. (1). 
 
(1) Mác-cô, 9. 50: “Quả thật, ai nấy sẽ được tinh luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là 
cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì mà ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ 
muối trong lòng anh em và sống hoà thuận với nhau.” 
 

(2) Sách Dân Số 18,19: nói về giao-ước muối, muối biểu thị giá trị trường tồn của khế ước, nói lên 
lòng trung tín bền bỉ. 

 

Lạy Chúa, 
 
Ngài gọi con là muối, để con giữ vị cho đời, để con chữa lành những vết thương âm thầm 

nhức nhối. 
 
Ngài gọi con là ánh sáng, để con soi đường cho người khác, không để ánh sáng bị che 

khuất. Nhưng con biết muối sẽ nhạt đi nếu không được thấm lửa. Ánh sáng sẽ tàn nếu 
không được nuôi bằng ngọn lửa nội tâm. 

Vì thế, con xin Ngài thắp lên trong con Lửa Thánh Linh, ngọn lửa của tình yêu, của hiệp 
nhất, của sứ vụ, để con không chỉ là muối và ánh sáng, mà còn là người thắp lửa Tin 

Yêu giữa thế gian tiêu điều.  

Xin cho muối con rắc không nhạt đi, ánh sáng con giãi không tắt đi, và ngọn lửa con chia 
sẻ không bao giờ lụi tàn, để con không chỉ rắc muối, mà còn ngụt bốc thương yêu chan 

chứa ân tình,  

Xin cho con không chỉ giãi sáng, mà còn vén mây mù che lối, làm quân binh hăng say hồn 

đổi mới để cùng Mẹ Maria tiến bước dâng thế giới tiêu điều, thắp sáng Lửa Tin Yêu. 
 

Lạy Chúa, 
 
Xin cho chúng con biết kề vai tay trong tay, biết trao nhau niềm vui mới, biết xa lìa tăm tối, 

để cùng nhau thắp sáng Lửa Tin Yêu giữa thế giới tiêu điều. 
 
Xin nhận lấy những sầu đau, ly tan, tranh chấp. Xin biến lệ thành lửa, biến khổ đau thành 

ánh sáng, để chúng con dâng thế giới tiêu điều, thắp sáng Lửa Tin Yêu. 
 
Xin cho chúng con kiên trinh hy sinh, biết gieo rắc Tin Mừng bằng đời sống hiệp nhất, để 

chúng con rắc muối và giãi sáng thế gian bằng thập giá vinh quang. 
 
Lạy Chúa, 

 
Chúng con nguyền thành tâm, tín thác.           
Niềm Tin Yêu xin dâng Cha hằng thương xót,            

Chúng con nguyền sống tốt 
Dâng thế giới tiêu điều,      

Thắp sáng Lửa Tin Yêu 
https://www.youtube.com/watch?v=B-5RlJl826A&feature=em-uploademail 
 

Ben. Đỗ Quang Vinh 

https://www.youtube.com/watch?v=B-5RlJl826A&feature=em-uploademail

