
 

HIỆN RA và HIỆN DIỆN Ở ĐÂU? 

CÂU HỎI: 

Địa điểm sau khi sống lại Chúa hiện ra với nhóm 11 môn đệ ở trên một ngọn núi miền 

Galilê theo Matthêu (Mt 28:16-20), khi họ đang dùng bữa ở Jerusalem miền Judea 

theo Matcô (Mk 16:14), khi họ đang tụ tập trong nhà tại Jerusalem theo Luca (Lk 24:33-

36). 

 

TRẢ LỜI: 

Không rõ người nêu câu hỏi này muốn hỏi điều gì. Dường như người này nghĩ rằng 

sau Phục Sinh Chúa Giêsu chỉ hiện ra có một lần, mà sao ba Phúc Âm (Máthêu, Mácô, 

và Luca) lại kể các địa điểm khác nhau. Không biết đây có phải là ý của người hỏi hay 

không. 

Do không biết chính xác ý của người hỏi, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu một cách tổng quát 

về những lần hiện ra sau Phục Sinh để học hỏi thêm về Giáo Lý Thánh Kinh.  

 

A. Trước tiên, đây là câu trả lời tóm tắt dành cho những người muốn hiểu nhanh, 

biết gọn. 

 

- Luca 24,33-36: "Họ liền đứng dậy, trở về Giêrusalem... Các ông còn đang nói, thì 

chính Đức Giêsu đứng giữa các ông...". 

Địa điểm: Tại Giêrusalem. 

 

- Máthêu 28,16-20: "Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã 

truyền cho các ông đến...". 

Địa điểm: Trên một ngọn núi ở Galilê. 

 

- Mácô: 16,14: "Sau đó, Người tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng 

bữa...". 

Địa điểm: Không đề cập. 

 

Nhận xét:  

Câu hỏi cho rằng Phúc Âm theo thánh Mácô tường thuật địa điểm sau khi sống lại 

Chúa hiện ra với nhóm 11 môn đệ ở miền Judea theo Mácô là do suy luận của cá 

nhân, không có trong Thánh Kinh. Phúc Âm theo thánh Mácô không đề cập đến địa 



điểm nào hết trong trình thuật Chúa hiện ra với nhóm 11 môn đệ khi họ đang dùng 

bữa. 

Về địa điểm thì chỉ có Phúc Âm theo thánh Luca tường thuật là Giêrusalem, và Máthêu 

là Galilê. Có quá nhiều chi tiết cho thấy đây là hai cuộc hiện ra khác nhau, chứ không 

phải một. 

Do đó, không rõ người hỏi muốn nêu vấn đề gì trong câu hỏi này. 

 

B. Thực ra, sau Phục Sinh Chúa Giêsu hiện ra rất nhiều lần, ở nhiều nơi, và với 

nhiều người khác nhau. 

 

1. Sau đây là một số lần có ghi chép lại trong Thánh Kinh, không hẳn theo một trình 

tự nào cả, và có thể có sự tường thuật trùng lặp nhau. 

- Maria Mađalena: Ga 20, 11-18.  

- Các phụ nữ trên đường từ mộ về: Mt 28, 8-10 

- Thánh Phêrô: Lc 24, 31; 1 Cr 15,5 

- Hai môn đệ trên đường đi Emau: Lc 24, 13-35 

- Các môn đệ tại Giêrusalem (Lc 24, 36-49) 

- Mười một môn đệ: Mc 16, 14 

- Các môn đệ: Ga 20, 19-23 

- Thánh Tôma và các môn đệ: Ga 20, 24-29 

- Các môn đệ bên bờ hồ: Ga 21, 1-14 

- Các môn đệ trên núi ở Galilê: Mt 28, 16-20 

- Năm trăm môn đệ: 1 Cr 15, 6 

- Thánh Giacôbê: 1 Cr 15, 7a 

- Tất cả các Tông Đồ: 1 Cr 15, 7b 

- Các môn đệ trên núi ở Giêrusalem: Cv 1, 9-11 

- Thánh Giuse (Bácsabát) và Giútút (Máthia): Cv 1, 22-23 

- Thánh Phaolô: 1 Cr 15, 8 

- Thánh Gioan (Kh 1, 9-20) 

 

2. Khoảng thời gian từ Phục Sinh đến Thăng Thiên là 40 ngày, một khoảng thời gian 

rất dài theo quan niệm của Thánh Kinh. Nhiều chuyện đã xảy ra, và các môn đồ cũng 

chưa hiểu hết những gì họ đã nghe và đã thấy. Họ cũng đa nghi (Mt 28, 17; Mc 15, 



14; Lc 24, 38; Ga 20, 24-25), thậm chí muốn bỏ cuộc ( Lc 24, 13-32), quay trở về với 

nghề chài lưới mưu sinh (Ga 21, 1-14), hoặc cũng có những mục tiêu riêng (Cv 1, 6). 

Phần Chúa Giêsu, Ngài tiếp tục giảng dạy cho các môn đồ: 

 Công Vụ Tông Đồ 1, 3: ‘Ngài tự tỏ mình ra cho các ông thấy mình vẫn sống sau 

cuộc Thương Khó qua nhiều chứng cứ thuyết phục, bằng cách hiện ra và nói với các 

ông về Nước Thiên Chúa trong suốt bốn mươi ngày.'. 

Cũng nên nói thêm rằng việc Chúa Giêsu lên trời cũng không có nghĩa là Ngài chấm 

dứt sự hiện diện của Ngài nơi trần thế. Xem số lần hiện ra tạm liệt kê ở ở mục (1) thì 

chúng ta thấy có những lần là sau Thăng Thiên. Nếu xem lịch sử Giáo Hội thì còn 

nhiều lần khác nữa không thể kể ra hết được, chỉ xin nhắc hai lần mà nhiều người đã 

nghe biết: Thánh Tâm Chúa Giêsu (1673-1675) và Lòng Chúa Thương Xót (1931-

1937). 

Riêng đối với các Kitô hữu, Đức Tin vào Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế luôn gắn 

liền với sự luôn luôn hiện diện của Ngài trong đời sống và sứ vụ của mỗi người cũng 

như của toàn thể Giáo Hội. Vì khi chịu Phép Rửa để trở thành Kitô hữu là chúng ta 

trở thành chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô. 

1 Côrintô 12, 27: “Giờ đây anh chị em là Thân Thể của Đức Kitô và mỗi người là một 

bộ phận.” 

Do đó, Kitô Giáo không phải là tôn giáo thuần túy dựa trên các phép lạ với những lần 

hiện ra, mà là tôn giáo với sự hằng hiện diện (luôn luôn hiện diện) của Chúa Giêsu 

Kitô trong từng Kitô hữu và trong toàn thể Hội Thánh của Ngài. 

 

3. Việc Chúa Giêsu hiện ra sau Phục Sinh có nhiều ý nghĩa, nhưng ý nghĩa xuyên 

suốt nhất có lẽ là Chúa trung thành giữ lời hứa của Ngài: 'Thầy sẽ không để các con 

mồ côi; Thầy sẽ đến với các con. Ít lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy; phần 

các con, các con sẽ thấy Thầy.' (Ga 14, 18-19a). Những ai tin rằng Chúa Giêsu trung 

tín với lời hứa của Ngài, thì biết rằng số lần hiện ra của Chúa Giêsu được kể ra trong 

Thánh Kinh chỉ là một con số nhỏ, viết ra để 'anh em tin rằng Chúa Giêsu chính là 

Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và nhờ Đức Tin đó, anh em được sống nhờ Danh Ngài.' 

(Ga 20, 31). Chúa Giêsu tái khẳng định lời hứa này khi trao cho các môn đồ sứ mệnh 

đi rao giảng Phúc Âm cho muôn dân: 'Và đây, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến 

tận thế.” (Mt 28, 20).  

 

Kết Luận: Dựa trên lời hứa này, trong sách Giáo Lý, Giáo Hội giải thích thêm cho 

chúng ta về sự hiện diện của Chúa: 

1373: "Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa 

mà chuyển cầu cho chúng ta" (Rm 8,34). Đối với Hội Thánh, Người hiện diện dưới 

nhiều hình thức : trong Lời Chúa; trong kinh nguyện của Hội Thánh, "ở đâu có hai ba 

người họp lại nhân danh Thầy" (Mt 18,20); trong những người nghèo khổ, đau yếu, tù 

đày (Mt 25,31-46); trong các bí tích do Người thiết lập; trong hy tế thánh lễ và nơi thừa 

tác viên; "nhất là Người hiện diện thực sự dưới hai hình Thánh Thể" (SC 7). 
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