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“Giời làm chết đói tháng ba: 
Người thì bán cửa bán nhà để ăn, 

Người thì bán áo bán khăn, 
Bán đi cho sạch, cốt ăn sống người, 

Người thì bán mâm bán nồi, 
Người thì bán cả đồ chơi trong nhà, 

Người thì bán đất bán nhà, 
Người thì bán cả mâm xà bát hương 

Người thì bán sập bán giường, 
Có người bán chĩnh làm tương độ chầy. 

Giời ơi đất hỡi có hay?” 
 

Bài ca dao trên đây là lời than thở của dân chúng miền Bắc Việt Nam trước nạn đói năm Ất Dậu 
1945. Nạn đói ấy làm người ta chết như rạ:  
 

“Đói từ Bắc Giang đói về Hà Nội, 
Đói ở Thái Bình đói tới Gia Lâm. 

Rải ven đường những nấm mộ âm thầm 
Được đánh dấu bằng ruồi xanh cỏ tốt. 

Có nấm mộ quá nông trơ hài cốt, 
Mùi hôi tanh nồng nặc khắp không gian. 
Sau vài trận mưa, nước xối chan chan, 

Ôi, thịt rữa xương tàn phơi rải rác!” 
(thơ Bàng Bá Lân) 

Người ta than trách Trời chẳng thương, Trời gieo tai hoạ. Có khác chi dân Ítraen xưa trong sa mạc. 

Sau khi vượt qua được Biển Đỏ, Mô-sê truyền cho dân Ítraen nhổ trại. Họ rời Biển Sậy, tiến vào sa 
mạc Sua. 



     

 

“Tại đây, trong sa mạc, 
họ cứ kêu Mô-sê và A-ha-ron, 

mà oán trách, than van: 
 “Phải chi CHÚA để chết bên Ai-cập, 

trước đây còn ngồi bên nồi thịt 
và ăn bánh thật thỏa thuê! 
Nay lại đưa chúng tôi ra đi 

mà vào sa mạc hoang vu trơ trọi, 
bắt cả lũ phải chết đói ở đây!” 

 
Nhưng họ không chết đói, chết khát. Họ được Thiên Chúa cho chim cút và mưa manna xuống để họ 
no nê: 

“Suốt bốn mươi năm ròng rã, 
Dân Ít-ra-en đã ăn man-na, 

cho đến khi vào miền đất bao la, 
đất màu mỡ để mà canh tác, 

Cứ như thế, họ ăn hoài man-na 
cho đến khi tới ranh giới Ca-na-an.” 

(XH. Ch. 16: 2-3; 35) 
.:: Cong Giao Viet Nam ::. 

 
Cho nên bước vào thánh lễ, cộng đoàn đáp ca Thánh vịnh cảm tạ Chúa đã ban manna, một thứ của 
ăn lạ lùng Chúa ban trong cuộc hành trình trở về đất hứa. 

“Điều chúng tôi vốn chưa nghe biết, 
Do tổ tiên kể chuyện lại cho. 

Chúng tôi chẳng giấu gì cho con cháu, 
Sẽ thuật lại hết cho hậu-thế tường 

Uy lực của Người và những lời tán dương Thiên Chúa, 
Cùng bao công trình kỳ vĩ thật quá cao xa. 

 

 “Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao ngất, 
Lại truyền mở rộng thánh thất thiên môn. 
Người khiến mưa man-na tuôn đổ xuống, 
Và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ ăn. 

Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần hồng phúc 

Chúa gửi đến cho họ làm lương thực dồi dào. 
Chúa đem dân vào khu đất thánh, 

Là vùng núi non chính Người chiếm lãnh, trấn an.” 
(Tv 78, 3-4; 23-24; 25,54) 

.:: Cong Giao Viet Nam ::. 
 

Cả hai nạn đói nêu lên vấn nạn cần được giải quyết cấp bách, đó là NHU CẦU LƯƠNG THỰC và KHÁT 
VỌNG SỰ SỐNG. Cách giải quyết ấy được đề cập trong Tin Mừng Chúa Nhật XVIII hôm nay. Thánh 
Gioan tường thuật: 

“Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền 
xuống các thuyền và đến Caphanaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, 
họ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giê-su đáp: “Thật, Ta 
bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=22613
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=13065


     

 

nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải 
vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn 
Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. 
 
Họ liền thưa lại: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu 
đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”. 
 
Họ thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm 
được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người 
đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không 
phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi 
bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự 
sống cho thế gian”. 
 
Họ liền thưa Người rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu 
nói: 
“Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, 
sẽ không hề khát bao giờ”. (Ga 6, 24-35) 

 

Chúa cũng nói qua miệng ngôn sứ Amos: “Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này, không phải là đói cơm 
bánh, không phải là khát nước, mà là đói khát lời Chúa” (Am 8,11). “Vì vậy Người mời gọi ta hãy tìm 
thứ lương thực tồn tại cho sự sống vĩnh cửu (Ga 6, 27). Lương thực ấy là Lời Người, và Mình Máu 
Người trong bí tích Thánh thể, là lương thực thiêng liêng để  con người được sống trong tình thương 
của Người, vì Người là Sự Sống.  
 
I- THIÊN CHÚA Là TÌNH YÊU, NGƯỜI ĐỘ LƯỢNG NHÂN TỪ 

* Người nuôi sống dân Người đói khát 
 
Ngày xưa Chúa truyền Môisê đem lương thực đến cho dân Người khỏi đói trong những ngày 

lưu lạc. Ngày nay, Chúa sai Con Một Người làm của ăn nuôi dân Chúa được trường sinh trong hành 
trình tiến về Nước Trời. Ngày xưa Chúa động lòng thương hoá bánh cho đám đông ăn, nuôi sống 
đám đông khỏi đói trong chốc lát nhất thời, ngày nay Chúa Giêsu chịu chết trên thâp giá, để hiến 
Mình Máu nuôi sống toàn thể những ai tin thờ Người: Một tình yêu cao cả khôn thấu. Một lòng độ 
lượng nhân ái vô biên. Bánh Thánh Thể là bánh của tình thương. 

Thánh Faustina Kowalska, người Ba Lan, tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa, không ăn uống 
bình thường mà chỉ sống bằng việc rước lấy Thánh Thể.   

Cô Louise Lateau, sinh quán tại Bois-d'Haine, nước Bỉ sau khi được in năm dấu thánh Chúa 
vào năm 1868, cô chỉ còn ăn chút ít, mỗi ngày một mẩu bánh nhỏ. Và kể từ 1871 trở đi, cô chỉ sống 
bằng Thánh Thể Chúa Kitô. Cô rước lễ hàng ngày, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu qua Bí tích 
Thánh Thể cho tới khi qua đời tại đây ngày 25 tháng 8 năm 1883.  

Floripes Dornellas de Jesus (9 /6/1913 – 9 /4/1999) người Brazil, đã sống 60 năm chỉ nuôi 
dưỡng bằng Thánh Thể, được Tòa Thánh tuyên bố là Tôi tớ Chúa qua thư Nihil obstat số 2699 ngày 
30-11-2005. Nhà của bà, được gọi là el Sitio de Lola, trở thành nơi hành hương. 

Marthe Robin, người Pháp, được in năm dấu thánh và là người sáng lập Hiệp hội Từ Thiện 
Foyers de charité (Foyers de Charité), sinh quán tại Châteauneuf-de-Galaure, Drôme (13/3/1902–
6/21981), nằm liệt giường khi mới 21 tuổi cho đến khi qua đời. Cô không ăn gì trong nhiều năm 



     

 

ngoài việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Ngay từ khi còn nhỏ chỉ say mê việc cầu nguyện. Cô nói: 
"J'ai toujours énormément aimé le Bon Dieu comme petite fille… J'ai toujours énormément prié dans 
ma vie" (Tôi yêu mến Chúa hết sức trong tình cha con... Tôi hằng cầu nguyện suốt cả cuộc đời tôi). 
nhiễm trùng hệ thần kinh não. Cô kể lại rằng Chúa Kitô đã hiện ra với cô vào đêm ngày 4-12-1928. 
Thị kiến này cô đã trình lên cha Faure quản xứ. , sau đó cô tận hiến cuộc đời cho Chúa và kết hợp 
với những đau khổ của Người qua lời cầu nguyện và tình yêu trong Bí tích Thánh Thể. Đầu tháng 10 
năm 1930, cô được in năm Dấu thánh. Từ đó trở đi, Robin không ăn thức ăn nào khác ngoài Thánh 
Thể mỗi tuần một lần. Cứ thế cho đến khi bà qua đời 51 năm sau 1981. 

Ngôn sứ Giêrêmia hân hoan được nghiến ngấu lời Chúa: “Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, 
lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con, vì con được mang danh Ngài” (Gr 15,16).  
 
 * Người kêu gọi chia sẻ cho những anh em nghèo khó, xoá cảnh xã hội bất công. 

Xã hội nghèo đói là vì con người còn ích kỷ, không chia sẻ cho người nghèo, Còn nhiều dân tộc 
lạc hậu và nghèo nàn, thì nạn đói chưa xoá sạch. Nghèo về cơm bánh là vì nghèo tình người. Dân gian 
Việt Nam thường bảo nhau “ một miếng khi đói bằng một gói khi no: “lá lành đùm lá rách”. Họ truyền 
miệng: 

“Sống trong bể ngọc kim cương, 
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè” 

 

Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô viết: “anh em biết lòng quảng đại của Ðức 
Giêsu Kitô, mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của 
Người, anh em nên giàu có”. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái, mà anh em phải túng 
thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại 
chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng đều 
như lời đã chép rằng: “Kẻ được nhiều, thì cũng không dư; mà kẻ có ít, cũng không thiếu” (2Cr 8: 13-
15). Vì thế, người Ki-tô hữu phải biết chia sẻ với anh chị em nghèo khổ bằng sự quảng đại và huynh 
đệ. 

* Nhưng hơn hết, Người muốn chia sẻ lương thực tinh thần nuôi sự sống đời đời.  
 

Đó chính là Mình Máu Người trong bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm của tình thương: 
“Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là 
Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, 
bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Đám đông sân chúng xin được ăn mãi thứ bánh ấy.Đức Giê-su 
bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, 
chẳng khát bao giờ! (Ga 6: 22-35) 

 

Đức cố Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đã gọi đấy là Bí Tích Tình Yêu. Ngài lấy danh hiệu ấy làm 
nhan đề của tông thư ngài công bố năm 2013. Thánh Thể là hồng ân Chúa ban cho ta, ngay phần 
dẫn nhập, ngài viết: “Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một cách đặc 
biệt chân lý tình yêu, đó chính là bản chất của Thiên Chúa. Chân lý này được đặt nền tảng trên 
Phúc Âm, liên hệ đến từng cá nhân và toàn thể nhân loại. Hội Thánh tìm được trong Bí tích Thánh 
Thể trọng tâm sự sống cần thiết cho mình, luôn cố gắng loan báo cho mọi người Thiên Chúa là Tình 
yêu, dù người ta có nghe hay không (2Tm 4,2). Chính vì Đức Kitô đã trở thành lương thực chân lý 
cho chúng ta, nên Hội Thánh hướng đến mọi người và mời gọi họ tự do đón nhận ân huệ của Thiên 
Chúa”. (Tông Huấn, Phần dẫn nhập: số 2) 



     

 

 
 

II- THIÊN CHÚA ĐỘ LƯỢNG NHÂN TỪ ChỈ KHI CON NGƯỜI THỰC THI THÁNH Ý 

 1- Chúa muốn thử lòng dân 
“CHÚA phán với ông Mô-sê: 

“Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống. 
Chúng ra lượm, ăn cho đủ sống mỗi ngày 

Ta muốn thử lòng dân này như vậy, 
xem chúng có tuân thủ lời Ta dạy hay không. 

 (Bài Ðọc I: Xh 16, 11) 

 

“Tuân thủ lời Ta dạy hay không”, là Người đòi hỏi phải có Đức TIN. Người muốn trắc nghiệm đức tin 

của họ vững chắc đến chừng nào. Vì độ lượng nhân từ, Người kiên nhẫn, thử họ nhiều lần. Người  

lệnh cho Môisê truyền cho họ biết: 
“Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, 

Ta đã mang các ngươi ra đi làm sao, 
đến với Ta như trên cánh chim bằng vút cao mà tới. 

“Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta nói 
và tuân giữ giao ước của Ta cho tới muôn đời, 

thì các ngươi sẽ là sở hữu đời đời của Ta. 
Vì cả thế gian này đều là của Ta.” 

(XH 19: 4-5) 
Khi “toàn dân nhất tề hân hoan đáp lại”: 

“Mọi điều CHÚA đã phán dạy, 
chúng tôi tuân theo chẳng trái lời Người.” 

“Môi-sê thưa lại với CHÚA những lời dân nói” 
(XH 19: 8) 

Bấy giờ Người mới xuất hiện chuẩn bị ký Giao Ước 
 

“Mô-sê đưa dân ra đứng gần chân núi, 
ra nghênh đón Chúa sắp nói với dân. 
“Cả núi Xi-nai khói bốc lên nghi ngút, 

Vì CHÚA đến trong đám mây ngùn ngụt bốc lửa 
khiến quả núi phải cựa mình run.” 

(XH 19: 17-18) 
Môi-sê trấn an dân: 

Anh em đừng sợ, yên lòng! 
Chúa đến là để thử lòng mà thôi. 

để anh em hằng kính sợ Chúa Trời,  
chớ ham phạm tội dể ngươi khinh thường.” 

(XH 20:20) 
 2- Chúa tuyên bố phải có lòng tin 

Ngày nay Chúa nói với các môn đệ: “Thầy có một thứ lương thực mà anh em không biết. Lương 
thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của người” (Ga 4: 32, 



     

 

34), Bởi thế, Chúa nói: “Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ 

không hề khát bao giờ”. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa nhắc đi nhắc lại hai lần cần phải có lòng tin. 

Chúa Giêsu từng tuyên bố: “hãy tin vào Người”.  Sau khi ông Gioan bị nộp, “Thánh Thần thúc 
đẩy Chúa vào hoang địa”. Chúa tiếp nhận sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Khi bắt đầu sứ vụ, Chúa tuyên 
bố: “Thời giờ đã mãn, nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin 
Mừng” (Mc 1:12-15). Tin vào Tin Mừng ấy là Tin vào sự cứu rỗi, là tin vào Chúa Kitô, tin vào Ngôi 
Lời, phát ngôn nhân của Thiên Chúa, là Đấng thực thi thánh ý Chúa Cha.  

Chúa Giêsu trở về quê nhà, đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, nhiều thính 
giả sửng sốt về giáo lý của Người, xì xào coi thường kỳ thị, vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo 
họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người 
không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng 
lòng tin. Họ không thấy những phép lạ Ngài làm như họ mong đợi, mặc dầu họ cũng nghe biết việc 
Ngài làm trong hành trình Ngài rao giảng. Nhưng họ không biết rằng phải có đức tin mới có phép lạ. 
Tuy Chúa Giêsu chữa lành nhều bệnh, nhưng không phải là phép lạ. Phép lạ không đủ để ban đức 
tin. Họ cứng lòng tin, nên Chúa không thực hiện phép lạ nào ở đó. 
 

Từ trước đến nay, Chúa chỉ nói chung chung phải có lòng tin. Lần này, lần đầu tiên, Chúa xác 
quyết:  “Ta là bánh hằng sống, ai ăn thịt Ta, uống máu Ta sẽ sống đời đời. Thịt của Ta là thức ăn, máu 
Ta thật là của uống”. Nhiều môn đệ đã lấy làm chướng tai và phân vân giao động không còn đi theo 
Ngài nữa. Chúa Giêsu hỏi họ: “Các con có muốn bỏ Thầy không?” Phêrô trả lời: “Lạy Thầy bỏ Ngài 
chúng con biết đi theo ai, chính Ngài mới có những lời ban sự sống đời đời”. Phêrô đã xác quyết niềm 
tin, tin Thầy là con Thiên Chúa, Đấng đã sai Thầy (Ga 6: 29).  

Chúa Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con 
Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để 
Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ 
nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. 
Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà 
Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin 
là Cha đã sai con. (Ga 17: 1-3, 7-8). 

3- Bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm của đức tin 
 
“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là 
Thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6:51) Đó là mầu nhiệm đức tin 
 

Lần hiện ra thứ ba với ba thiếu nhi Fatima năm 1916, các em thấy một Bánh Thánh lơ lửng, 
nhỏ Máu xuống chén thánh trong tay Thiên Thần, và Thiên Thần đọc ba lần lời nguyện:  

“Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa và 
dâng lên Chúa Mình Máu rất châu báu cùng linh hồn và thiên tính Chúa Giê-su Kitô đang ngự trong 
tất cả các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm 
mà chính Người đã bị xúc-phạm...” Sau đó thiên-thần cho Luxi-a rước Mình Thánh rồi cho hai em 
Phanxicô và Giaxinta rước Máu Thánh mà nói: “Hãy nhận lấy Mình và uống Máu Chúa Giêsu Kitô bị xỉ  
nhục vì những kẻ vong ân bội nghĩa. Hãy đền bồi tội lỗi của họ và hãy an ủi Thiên Chúa của các em”. 
f__1682994675.pdf (conggiaovietnam.net) 
 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1682994675.pdf


     

 

Đức Maria khi nghe sứ thần chúc mừng: “Bà đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà sẽ thụ thai, sinh 
hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su”.  Mẹ nhận biết ngay chương trình cứu độ mạc khải của Thiên 
Chúa đã khởi sự, Mẹ vui lòng chấp nhận cộng tác làm Hy Tế Thánh Giá dâng lên Thiên Chúa và bằng 
niềm tin sống động, tuyệt đối, Mẹ khiêm cung, hân hoan cất tiếng: 

“Này tôi tì nữ Chúa Trời, 
Xin vâng thánh ý theo lời truyền tin" (Luc. 1: 26-38) 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi đó là đức tin thánh-thể: “Theo một nghĩa nào đó, 
Đức Maria đã ứng-dụng đức tin thánh thể của mình trước khi bí tích Thánh Thể được thiết lập, vì Mẹ 
đã hiến dâng cung lòng trinh khiết của Mẹ để Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể” (Ecclesia de Eucharistia, 
Giáo-Hội từ Thánh-Thể, số 55). Từ lúc này, cung lòng Mẹ thực sự trở nên “Nhà Chầu” cho Thiên 
Chúa ngự, “Nhà Chầu” đầu tiên trước khi có bí-tích Thánh-Thể được thiết-lập trong lịch sử loài người.   

Bí tích Thánh Thể được diễn lại hằng ngày trong thánh lễ, mà vị chủ tế là chiếu ảnh của Chúa Kitô, 
từ lúc ngài bước lên bàn thờ cho đến khi kết thúc thánh lễ, hình ảnh của Chúa Kitô, linh mục tiên 
khởi, bước vào hành trình khổ nạn đến khi trút tàn hơi trên Thánh giá, Người nói lời cuối cùng:  

“Hoàn thành việc của Cha trao 
Xin Cha chớ chấp kẻ nào hại con” 

 
III- THÁNH THỂ BAN SỰ SỐNG TRƯỜNG SINH NƯỚC TRỜI 

1- Chúa Giảng Giải vể Nước Trời 
 
Chúa Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên 

Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với 
họ nhiều điều. Nước Trời giống như hạt lúa giống gieo trên đồng ruộng, theo thời gian, nó âm thầm 
nảy nở mọc lên cây, trổ bông trĩu hạt, đồng lúa chín vàng, chờ mùa gặt đến để gặt hái. Khi mọi 
người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên 
và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải 
ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: “Kẻ thù đã 
làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi 
gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, 
tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho 
tôi”. (Mt 13: 1-3; 23-30) 

 
Người giải thích cho các môn đệ “kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt 

giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa 
gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế 
nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập 
trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu, và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của 
Người. Rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công 
chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ (Mt.13: 36-43)  
 

2- Chúa kêu gọi thực lòng sám hối  
 
Lời Chúa trong dụ ngôn cỏ lùng cảnh cáo qua cơn lôi đình về ngày cánh chung rất đáng để 

suy gẫm, như lời Thánh Phaolô nhắc nhở: “Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết 
rằng, ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải 



     

 

nhờ được thấy Chúa… Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân 
xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có 
một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa 
Ðức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở 
trong thân xác. (2Cr 5,6-10).  

Lời Chúa kêu gọi ta thực lòng sám hối, làm đẹp lòng Chúa, luôn luôn tỉnh thức sẵn 
sàng vì ngày Chúa đến bất chợt như kẻ trộm,  

 
3- Sám Hối Là Lột Bỏ Con Người Cũ và Mặc Lấy Con Người Mới  

 
Thánh Phaolô khuyên chúng ta, một khi lãnh nhận của ăn thiêng liêng là Mình và Máu Chúa, cuộc đời 
của chúng ta phải được biến đổi: “anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người 
phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh 
em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để 
thật sự sống công chính và thánh thiện. (Bài Ðọc II: Ep 4, 17. 20-24) 
 

Trong dụ ngôn cỏ lùng đầy tớ xin chủ cho nhổ cỏ. Chủ không cho vì sợ sẽ làm trốc gốc lúa và bảo 
chờ đến mùa gặt, sẽ dặn thợ nhổ cỏ trước, bó lại mà đốt đi, như vậy vẫn không mất lúa, mà còn thu 
được lúa vào kho lẫm”. Ma quỷ quả thật như đám cỏ dại kia: 
 

* Ma quỷ không công khai ra mặt, nhưng lén lút tác tung, dụ dỗ hại kẻ ngay lành 

 
Thành ra trong đám dân của Ngài kẻ xấu trà trộn, khó mà phân biệt ai là người công chính, ai là kẻ 
gian ác, trừ khi lúa chín bông mới hiển hiện thật giả. Trong bóng tối ám muội của Sự Dữ, chúng điêu 
ngoa, dối trá gây chia rẽ bất hoà vì chất chứa những tham sân si. Thanh lọc não trạng đen tối ấy, 
cũng như lọc bỏ cỏ dại kia, ấy là lột bỏ con người cũ.  
 
 * Vì vậy phải khôn ngoan, sáng suốt, chế ngự bản năng yếu hèn của xác thịt, giữ 
thiện tâm cư xử theo lẽ công bằng, kiên trì vượt qua mọi thử thách mà sống đời công chính thánh 
thiện, khiêm hạ theo đường trọn hảo cho đến cùng, tiến về Thiên Chúa Tình Yêu, như sách Huấn Ca 
dạy: 

Con đừng tự đắc dương dương, 
Khi con quyết định theo đường con đi, 

Kẻo vì nanh vuốt đam mê, 
Con thành bò tót ê chề nát thân” 

(Huấn Ca 6: 2) 
.:: Cong Giao Viet Nam ::. 

LỜI NGUYỆN:  

 
Lạy Mẹ Maria, 
 

Mẹ là tì nữ hy tế của Thiên Chúa. Cung lòng Mẹ là “Nhà Chầu” đầu tiên trước khi có Bí Tích 
Thánh Thể được thiết lập. Mẹ theo gót Con Mẹ vác Thánh Giá lên tận đồi Canvê.  
 

Như xưa kia Mẹ đã theo chân Chúa đứng lặng nhìn Con Mẹ trút tàn hơi trên Núi Sọ. Con 
Chiêm Ngưỡng Thánh Thể qua Mẹ Maria (http://www.conggiaovietnam.net/index.phpm=module2&v=detailarticle&id=117&ia=11041) 
 

Lạy Chúa Giêsu, 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=14076
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=11041


     

 

 

Con thâm tín Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Chúa gánh tội loài người, chiến thắng 
thế gian, phục sinh và ban cho chúng con chính Mình Máu Ngài. Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa 
như dân của Ngài xưa kia đã tìm gặp Ngài trong nơi tĩnh lặng để được Ngài giảng dạy và ban cho 
của ăn nuôi sống.  

 Chúng con mang dòng máu Thần Linh, chúng con cần bánh trường sinh dưỡng nuôi Sự Sống, 
cho linh hồn sáng tươi thành lâu đài lộng lẫy nguy nga cho Cha ngự trị. Trong Thánh Thể nhiệm 
mầu, chúng con được cộng tác với Chúa Giêsu hiến tế dâng Cha, chúng con được sống trong Cha 
mãi mãi chẳng còn thấy ngày mai. Bánh Thánh Thể là lương thực hôm nay hằng ngày cho hồn chúng 
con tan biến trong Cha là Đấng Hằng Cửu chí tôn vô cùng. 

Tạ ơn Chúa rất khoan dung,   
Ngài ban Thánh Thể ở cùng chúng con;      
Con nguyền sang sửa tâm hồn,    
Rước Ngài đến ngự cho con phụng thờ.    
"Con xin như đứa trẻ thơ     
Ngủ trong lòng mẹ, đơn sơ khiêm nhường."   
(TV. 131) 
 
Hiệp cùng Mẹ Thánh Đồng Công   
Con chiêm ngắm Chúa ẩn trong bánh mầu.  
Nhiệm mầu tình Chúa cao sâu    
Thương con Chúa đến ngự vào lòng con        
Con được nuôi dưỡng tâm hồn          
Để con sống mãi vẹn tròn ý Cha.          
 
Nhìn Ngài hiện tỏ mình ra 
Cho con thấy nỗi xót xa của Ngài 
Hạ mình rời bỏ thiên ngai 
Xin mang lấy xác loài người trần gian  
Cam chịu xỉ vả roi đòn 
Máu trên Thánh giá ngập tràn nỗi đau 
 
Lời Ngài tha thiết dường bao: 
"Cha ơi, dấm đắng nuốt sao khó vào! 
Hoàn thành việc của Cha trao; 
Xin Cha chớ chấp kẻ nào hại con!" 
Con nào bỏ chúng lạc đàn,  
Náu thân bánh thánh, đặng gần chúng hơn. 
 
Lòng Ngài thăm thẳm trùng dương:   
Chia nhau  Thánh Thể  hiến chương của  Ngài 
Muôn người mọi chốn nơi nơi, 
Cha chung hết thảy đâu nòi người dưng! 
Soi cùng ánh sáng Tin Mừng 
Hết chia rẽ nữa, không ngừng chúc nhau.  
(*) https://youtu.be/flmCi55QR6o 

Ben. Đỗ Quang Vinh 

https://youtu.be/flmCi55QR6o

